
he’k wat van oe an?

“Gottegottegottegottegottegot
zeet noe toch es an.

Wat kunt die stearvelingn toch
dóar oet de oogn kiekn.

He’k wat van oe an ofzo?!”

Het hulsbeek-Oldenzaal locatie erve huiskes 

Kom genieten van een groot openlucht schouwspel 

op het Hulsbeek in Oldenzaal: “He’k wat van oe an?” 

Vrouw Holle heet u welkom bij de  
Boetentiedse Biecht: de nacht  
waarin overleden zondaars verlost 
kunnen worden van hun eeuwige 
boetedoening als dwaallicht of 
Heemänneke. En zo komen illustere 
figuren uit legenden en sagen hun 
onschuld bepleiten. Zoals Bommen 
Berend, de Witte Wieven en Hutten 
Kloas. Lach’n!

theaterspektakel op het water   18, 19, 20 mei



he’k wat van oe an?
Groots theaterspektakel met typisch Twentse humor! 

meer info? kijk op: www.hekwatvanoean.nl

Een theaterspektakel gebaseerd op regionale sagen en  
legenden met veel humor, poëzie, ontroering, mooie muziek,  
water, vuur en augmented reality. 
Voor en door Oldenzalers en wijde omgeving. 

Het wordt een bijzondere ontmoeting van Twentse  
professionals en amateurs uit de wereld van kunst & cultuur. 
Een hartverwarmend spektakel met typisch Twentse humor!

Aanvang voorstelling: 20.00 uur.

 
Tot en met 30 maart kosten de kaartjes €19,50. Daarna €22,50.  

Verkrijgbaar via VVV Oldenzaal en Stadstheater de Bond. 

like ons! facebook.com/hekwatvanoean

Naast de reguliere kaart- 
verkoop bieden wij ook 
een compleet verzorgd  
arrangement aan zie: 
www.hekwatvanoean.nl 

vroege vogel actie!


